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Allemaal de beste wensen voor het nieuwe kalenderjaar! 

 
 

Inleiding 
 

De Iken is de digitale kwartaalnieuwsbrief voor beoefenaars van zowel Ryukyu Kobujutsu 
als Shin Hanbo Jutsu binnen de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten (NFK). 
Geschreven als 意見 is Iken Japans voor opinie, mening, visie of commentaar. Ieder 
nummer van de Iken is terug te lezen via het online overzicht: https://ShinHanboJutsu.org/#Iken. 
 

Even voorstellen … 
 

In de rubriek “Even voorstellen …” wordt in iedere Iken een markante beoefenaar van het Ryukyu Kobujutsu 
of het Shin Hanbo Jutsu voorgesteld. 

 

Mijn naam is Peter van Haasteren, geboren in Schiedam in 1957 en op mijn 
negende verhuisd naar het Brabantse Etten-Leur, alwaar ik nu zo’n 60 jaar 
woon. Het bedrijf van mijn vader verhuisde naar Etten-Leur en wij gingen 
mee, vandaar. In 1974 ben ik begonnen met karatetraining bij Wim van de 
Leur, om mijzelf een beetje te beschermen tegen mijn oudere broer; hij 
trainde bij een Kyukushinkai-dojo in Breda waar hij op de motor naar toe 
ging. Ik was nog 17, dus minder mobiel. Als hij thuis kwam demonstreerde 
hij zijn geleerde karatetechnieken met soms pijnlijk gevolg. Toen ik hoorde 
dat er een karateschool in Etten-Leur ging starten heb ik eerst een brief 
gestuurd naar Wim en ben na ontvangst van zijn antwoord er direct gaan 
trainen. Dat was op de zaterdagmorgen vanaf 09:00 uur; Wim kwam toen 
helemaal uit Goes en dat heeft Wim jaren volgehouden. Het karate had mij 
direct te pakken en sindsdien ben ik altijd karate blijven trainen, en altijd bij Wim. Ook aan kumite- 
en katawedstrijden heb ik meegedaan, en ben later scheidsrechter geworden. 
 

De eerste aantekening in mijn Budo Bond Nederland-paspoort van Wim dateert van 11 januari 1975 
voor de 8e kyu. Op 28 november 1975 ben ik lid geworden van de Budo Bond Nederland, waar later 
de karate-sectie eruit stapte en de Karate-do Bond Nederland werd. Ik ben dus al 50 jaar lid van de 
KBN. In 1979 werd ik 1e Dan Karate, afgetekend door Rob Zwartjes. Mijn 1e Dan Kobujutsu was in 
1996. En later ben ik ook lid geworden van de NFK. Inmiddels ben ik vele Dangraden verder in Karate, 
Kobujutsu en Shin Hanbo Jutsu. Wim kon en kan je goed motiveren om bezig te blijven met Budo. 
Helaas werd hij ziek in de 90-er jaren en ik nam de dojo in Etten-Leur over, waar ik inmiddels dus 
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meer dan 25 jaar les geef en ook het Budo doorgeef. Ikzelf vind het erg leuk om met Budo bezig te 
zijn, en bewegen is iets wat je heel je leven moet doen. We moeten ook niet vergeten dat beide 
vechtkunsten zijn. Natuurlijk train je eerst de vorm, maar de vorm moet een automatisme worden en 
krachtig en goed worden uitgevoerd, alsof je leven ervan afhangt. Er moet altijd een progressie zijn, 
ook voor simpele technieken en combinaties. 
 

Het karate ben ik altijd door blijven trainen, het kobujutsu met tussenpozen vanwege het drukke 
gezinsleven. Het trainen kost namelijk wel (heel veel) tijd. Inmiddels zijn de kinderen al enige jaren 
het huis uit en ben ik met pensioen. Nu heb ik dus tijd over en nu wordt er elke week karate en 
kobujutsu getraind door mij en natuurlijk ook les gegeven. De dojo Eten-Leur is sinds een jaar een 
vereniging geworden en lid van de KBN en NFK en met gemiddeld zo’n 45 leden hebben we een hele 
leuke groep met een kern “budo-nerds” waarvan een aantal ook Japanse wapens trainen. Ik gebruik 
zelf hoofdzakelijk de term ‘Japanse wapens’ in plaats van Ryukyu Kobujutsu en Shin Hanbo Jutsu, 
want deze aanduidingen zeggen mensen niet zo heel veel. Ik train zelf ook graag, zowel Shotokan 
karate als Japanse wapens. Ik vergelijk de kata van het karate en kobujutsu met de structuur van ons 
onderwijssysteem. Een Heian-kata is dan op het basisschoolniveau, en een Kobujutsu-kata op hbo-
niveau, om het een beetje in perspectief te zetten, in mijn opinie.  
 

Een echte voorkeur voor wapens of kata heb ik niet. Wat ik wel erg leuk is het werken met de Tanbo, 
de korte stok. Snel, efficient en effectief. Het is bijzonder om nog steeds met mijn leraar Wim te 
trainen, al zo’n 50 jaar, en ook zelf nog steeds actief te trainen. Diverse studies geven ook aan dat als 
je ouder wordt (en dat begint al vanaf je 30e) moet blijven bewegen. Er zijn drie factoren waaraan je 
sport moet voldoen: 1. actief bewegen, 2. sociaal contact en plezier (kumite), en 3. structuren 
(combinaties en kata) oefenen waardoor je brein ook actief blijft. 
Welnu, in mijn optiek vind je dit alles in karate, maar zeer zeker ook in het vechten met het Japanse 
wapens. Door beide te beoefenen krijg je een win-winsituatie! 
 

Verslag: Dangraadtraining 11 okt. 
 

Op zaterdagochtend 11 oktober 2025 vond onder leiding van Wim van de Leur de Dangraadtraining 
plaats in de eerste Dojo van de Haagse budoclub Lu-Gia-Jen. In de eerste helft van deze training 
legde wil het accent op zowel de timing als de verplaatsingen aan de hand van veelvoorkomende 
delen uit zowel Bo- als Sai-kata. Zijn boodschap was dat met de gegeven aanwijzingen de 
gevechtsbeleving wordt bevorderd. Daarna werd in er aparte niveaugroepen diverse delen van de 
examenstof getraind. Na afloop werd onderstaande groepsfoto gemaakt van de 31 deelnemers. 
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Verslag: Seven Masters 2025 
 

 
 

Op zondag 19 oktober 2025 vond de jaarlijkse Seven Masters plaats in beide Dojo van Lu-Gia-Jen. Eén 
van deze zeven Meesters was Wim van de Leur. Hij gaf een workshop in Tanto-Jutsu, waarbij het 
eerste deel van het Kihon-Kata werd getraind, evenals enkele Ippon-Kumite-vormen, die daarna 
werden gecombineerd. Samen met de overige workshops was het een leerzame en gezellige dag. Na 
afloop werd bovenstaande groepsfoto gemaakt. Een handvol deelnemers ontbreekt hierop, 
waaronder Wim, die al omgekleed vanaf de kantine toekeek tijdens het nemen van deze foto. 
 

Verslag: Dag van het Kobujutsu 2025 
 

Op zaterdag 1 november 2025 werden beide grondleggers in Nederland van het Ryukyu Kobujutsu 
geëerd tijdens de jaarlijkse Dag van het Kobujutsu (gehouden in de eerste Dojo van de Haagse 
budoclub Lu-Gia-Jen). Eén van deze twee – Rob Zwartjes (1932 – 2021) – is al vier jaar niet meer 
onder ons, maar de ander – Wim van de Leur (1944) – gelukkig nog wel. Hij ontving aan het begin van 
de training een boekwerkje van 19 bladzijden waarin diverse huidige leraren een stukje hebben 
geschreven over het verleden, met hier en daar tevens een blik op de toekomst. Alle deelnemers 
mochten na afloop een exemplaar van deze “Ode aan de grondleggers van het Ryukyu Kobujutsu in 
Nederland” meenemen, want dit zat bij de prijs (€ 10) in. 
 

 
 

De eerste training werd gegeven door Wim. Daarin stond een Kumite-vorm van Bo tegen Bo centraal 
die steeds een beetje werd uitgebreid, waarbij om beurten werd gewonnen (eerst Uke, dan Seme, 
daarna weer Uke). Vervolgens werd er onder leiding van Jan Bezemer geoefend in het verdedigen 
met één Tonfa, waarbij Seme aanviel met respectievelijk een Tanto en een korte stok (Tanbo). Via 



意見 Iken 
№ 2 (winter 2026) 

 

2 januari 2026 Iken № 2 pag. 4 

met name polsklemmen werd de aanvaller onder controle gebracht. Daarna werden onder leiding 
van Ed Abrahams vergelijkbare (politie-) technieken getraind, maar dan met een Tanbo als 
verdedigingswapen. Traditiegetrouw werd ook deze Dag van het Kobujutsu weer afgesloten met 
demonstraties door enkele scholen. Bovenstaande groepsfoto toont de deelnemers aan deze 
stagetraining van in totaal drie uur. 
 

Verslag: Training Eiku-Jutsu 22 nov. 
 

 
 

Op zaterdagochtend 22 november 2025 vond bij Lu-Gia-Jen onder leiding van Wim van de Leur een 
stagetraining plaats in Eiku-Jutsu. Bovenstaande groepsfoto toont de deelnemers hieraan. De Eiku 
(ook wel getranscribeerd als Eku) is de traditionele houten Okinawaanse roeispaan. In het eerste uur 
van de training stond het Kata genaamd Tsuken Sunakake centraal. Als één van de 22 Bo-Kata is dit 
de enige die standaard met Eiku wordt uitgevoerd. Gedurende het tweede uur werden de vijf 
Bunkai-Kumite van Eiku tegen Bo geoefend, waarbij de volgorde overeenkomt met de oplopende 
moeilijkheidsgraad. Als huiswerk kregen de deelnemers de Renzoku-Kumite mee van Wim. 
 

Verslag: Training Tanbo-Jutsu 13 dec. 
 

Zaterdagochtend 13 december 2025 waren er een twaalftal deelnemers aanwezig op de mat in de 
dojo van Lu-Gia-Jen waar onder leiding van Wim van de Leur een twee uur durende stage werd 
gegeven met de wapens Tanbo en Tanto. Het eerste uur startte met een warming up waarin de 
Renraku-Waza met Hanbo tegen Hanbo werd geoefend, ook wel bekend als de “never ending 
kumite”. Daarna transformeerde Wim deze Kumite-vorm naar de Tanbo-versie, dus Hanbo tegen 
Tanbo. Het uitgangspunt was de lengte van het wapen voor de vorm feitelijk niet uitmaakt, en waren 
er slechts enkele kleine aanpassingen. Hierna werd een aantal Renzoku-vormen behandeld waarbij 
met de Hanbo werd aangevallen en met de Tanbo werd verdedigd. In het tweede uur werd hetzelfde 
gedaan, maar dan met een Tanbo voor de aanvaller en een Tanto voor de verdediger. Door met 
wapens te trainen krijg je ook inzicht hoe je jezelf tegen deze wapens kunt verdedigen, zowel 
ongewapend en gewapend. En vooral bij aanvallen met een mes is het belangrijk om te weten welk 
deel van het lichaam je moet beschermen, zoals de diverse slagaders. Helaas is de groepsfoto er bij 
ingeschoten. 
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Agenda 
 

• Za 24 jan. 09:00 – 11:00, LGJ : Tonfa- en Sai-Jutsu (door Wim) 

• Za 28 feb. 09:00 – 11:00, LGJ : Danexamentraining Kobujutsu en Shin Hanbo Jutsu 

• Za 4 apr. 09:00 – 11:00, LGJ : Bo-Jutsu: Sakugawa Sho & Dai Bunkai 

• Za 16 mei 09:00 – 11:00, LGJ : Shin Hanbo Jutsu: Renzoku-Kumite en zelfverdediging 
 

(LGJ is de locatie van de Haagse Budoclub Lu-Gia-Jen. Het adres is Baambruggestraat 8a, 2546 SK Den Haag) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLOFON 

De Iken is de digitale kwartaalnieuwsbrief over zowel Ryukyu Kobujutsu als Shin Hanbo Jutsu zoals 
beoefend binnen de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten 
(NFK). De Iken is een initiatief van Wim van de Leur, Hanshi. De hoofdredacteur van de Iken is 
Johan Oldenkamp. Kijk voor meer informatie op de volgende websites: 

https://Ryukyu-Kobujutsu.org 
https://ShinHanboJutsu.org 
https://FederatieKrijgskunsten.nl 

Om contact op te nemen met de redactie stuur je een bericht naar : info@ShinHanboJutsu.org 
 


