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Inleiding 
 

Om de beoefening van de traditionele krijgskunst met klassieke Okinawaanse wapens als de Bo (of 
Kon), Sai, Tonfa en Kama te bevorderen werd in 1990 de Stichting Okinawa Kobujutsu Nederland 
(SOKN) opgericht, geleid door Rob Zwartjes (1932 – 2021) en Wim van de Leur (1944). Alle leden 
ontvingen destijds enkele malen per jaar het gedrukte SOKN-mededelingenblad 
in hun brievenbus. In 2013 is de naam van deze stichting gewijzigd naar Ryukyu 
Kobujutsu Holland (RKH). Vervolgens werd de RKH ondergebracht bij de Neder-
landse Federatie voor Krijgskunsten (NFK). 
 
Dit is het eerste nummer van de Iken, wat Japans (geschreven als 意見 ) is voor opinie, mening, visie 
of commentaar. Hierin lees je niet alleen het nieuws, aankondigingen en wetenswaardigheden 
betreffende het Ryukyu Kobujutsu, maar ook dat betreffende het Shin Hanbo Jutsu. Kijk voor meer 
informatie hierover onderaan deze digitale nieuwsbrief bij het colofon. Deze kwartaalnieuwsbrief 
genaamd Iken is derhalve een vervolg op het SOKN-mededelingenblad van weleer. 
 
 

Verslag: Stagetraining Kama-Jutsu 21 sept. 
 

Op zondagochtend 21 september 2025 verzorgde Wim van de Leur in de eerste Dojo van de Haagse 
Budoclub Lu-Gi-Jen een stagetraining in Kama-Jutsu. De les begon met Kihon, waarbij zowel beide 
kanten als met twee handen tegelijk werd geoefend. Daarna was er een demonstratie van het eerste 
Kata: Tozan no Kama. Vervolgens werden de eerste en de vierde oefenvorm van het Ippon-Kumite 
getraind, zowel vanuit Hidari-Kamae als Migi-Kamae. Tot besluit combineerde Wim beide vormen tot 
een oefening waarbij er een verborgen techniek werd tussengevoegd. Na de Hiraki-Uke met Kama op 
de aanval middels een Jodan-Uchi met Bo volgde eerst een Tsugi-Ashi Kizami-Mae-Geri (als 
verborgen techniek) om vervolgens een Jodan-Uchi met Kama uit te voeren. Nadat de Seme deze 
tegenaanval heeft ontweken volgt een Maede-Tsuki met Bo die de Uke verdedigt met de Ippon-Dachi 
Gedan-Uke, gevolgd door een Jodan-Uchi. Ook dit werd aan beide kanten getraind. 
 

 
 
Na het trainen met gevulde handen volgde in het tweede deel van deze stagetraining het oefenen 
met lege handen (Kara-Te). Onder leiding van Gonzalo Villarrubia uit Delft werden een drietal series 
uit het Shito-Ryu geoefend. Na afloop werd bovenstaande groepsfoto gemaakt.  
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Even voorstellen … 
 

In de rubriek “Even voorstellen …” wordt in iedere Iken een markante beoefenaar van het Ryukyu Kobujutsu 
of het Shin Hanbo Jutsu voorgesteld. 

 
Mijn naam is Maarten van Bloois, geboren in Terneuzen in 1962. Rond 
mijn 18e maakte ik in Middelburg kennis met karate. Enkele vrienden van 
mij trainden bij Wim van de Leur in de gymzaal van de brandweer in 
Middelburg en ik startte daar ook. Al vrij snel ontdekte ik dat Wim niet 
alleen karateles gaf, maar ook kobujutsu en ik vond dat direct bijzonder 
interessant. In het najaar van 1987 blesseerde ik tijdens een gevecht in 
mijn werk mijn linker knie dusdanig dat ik moest stoppen met karate. Ik 
had eerder dat jaar net mijn 1e dan karate gehaald, die ik nog uit handen 
van Rob Zwartjes mocht ontvangen. Het kobujutsu kon ik gelukkig blijven 
beoefenen en ik bekwaamde me hierin verder. Wim vertelde tijdens de 

trainingen dat hij het hele systeem van Motokatsu Inoue had geleerd. Dit werd gaandeweg ook mijn 
ambitie en ik probeerde iedere kata en ieder bunkai te kennen. In de begintijd was het echt power-
kobudo. Zo hard mogelijk slaan dus. Ik heb meerdere bo’s van anderen en van mezelf stukgeslagen. 
Door de tijd heen haalde ik mijn graden. De examens werden afgenomen door Wim en Rob, en Rob 
deed soms wat bijzondere dingen tijdens zo’n examen. Zo liet hij je midden in een kata stoppen en 
ging uitleggen wat er beter kon. Op de achtergrond hoorde je dan Wim brommen dat hij ‘normaal 
moest doen’. Of Rob stond op en ging op z’n gemakje om je heen lopen. ‘Ziet er goed getraind uit … 
maar….’, was dan vaak de start van zijn commentaar. Zo haalde ik in 1999 mijn 3e dan kobujutsu. In 
dat jaar moest Wim vanwege gezondheidsklachten stoppen met zijn school. Samen met Ronald 
Willems gaf ik al een paar jaar les om Wim te ontlasten. We richtten vervolgens samen met Wim van 
Strien onze vereniging Zanshin op en startten direct met een mooi ledenaantal. In 2009 startte ik met 
YouTube met als missie om het hele systeem in beeld te brengen. Dit doel is dan ook al vanaf het 
begin daar te lezen. In 2001 en 2010 ben ik met vele anderen naar Japan geweest om deel te nemen 
aan de Internationale seminars. In de jaren hierna ontstond helaas de breuk tussen Wim en Kisho 
Inoue, een gebeurtenis die ik tot op vandaag betreur en die grote gevolgen heeft gehad voor de 
ontwikkeling van het kobujutsu in Nederland. Ook hier spreek ik de hoop uit dat deze breuk ooit 
hersteld wordt. In 2014 haalde ik middels een examen mijn 4e dan en in 2018 werd ik tot mijn grote 
verrassing gepromoveerd tot 5e dan en in 2024 zelfs tot 6e dan. Ik zie deze laatste twee als grote 
erkenning voor mijn inzet en werk.  
 
In het kobujutsu heb ik geen persoonlijke voorkeuren voor wapens of kata. Als ik in mijn eigen 
training een tijd bezig ben met bijvoorbeeld sai is dat waar ik me erg prettig bij voel, maar dat kan 
daarna ook een ander wapen zijn. De kata die mij het meest aanspreken zijn de kata die gevarieerd 
van vorm zijn zoals Chatanyara no kon of de beide Shirotaru kata, maar ook het Hantaguwa no sai is 
een goed voorbeeld daarvan. Wat mij erg aanspreekt is om vanuit een kata eigen bunkai te maken. Ik 
stimuleer ook mijn eigen leerlingen om voor dangraad-examens bij kata eigen bunkai te maken. Het 
toont inzicht in de budodiscipline en het kata en het vraagt natuurlijk wat van de inzet. Zo heeft ieder 
kata wel een kata-specifiek deel, dat in geen enkel ander kata voorkomt. Dit leent zich meestal goed 
om daar mooie bunkai voor te maken. Graag wil ik afsluiten door alle lezers op te roepen om te 
blijven trainen. Probeer de combinatie van karate en kobujutsu zo lang mogelijk te beoefenen en kijk 
goed om je heen naar andere gevechtsdisciplines. Overal kun je wat opsteken, al is het om er achter 
te komen dat er niets boven kobujutsu gaat! 
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Agenda 
 

• Za 11 okt. 2025, 09:00 – 11:00, LGJ : Danexamentraining 

• Zo 19 okt. 2025, 10:00 – 15:30, LGJ : 7 Masters: o.a. Tanto-Jutsu (door Wim) 

• Za 1 nov. 2025, 10:00 – 13:00, LGJ : Dag van het Ryukyu Kobujutsu (Memorial Rob Zwartjes) 

• Zo 9 nov. 2025, 09:00 – 14:00, LGJ : Danexamens 

• Za 22 nov. 2025, 09:00 – 11:00, LGJ : Eiku-Jutsu, Kata, Bunkai, Kumite (door Wim) 

• Za 13 dec. 2025, 09:00 – 11:00, LGJ : Tanbo-Jutsu, Renzoku- & Ippon-Kumite (door Wim) 
 

(LGJ is de locatie van de Haagse Budoclub Lu-Gia-Jen. Het adres is Baambruggestraat 8a, 2546 SK Den Haag) 
 

 

In memoriam: Gertjan Martens (1957 – 2025) 
 

Op zaterdagmiddag 15 februari 2025 werd Rob 
Zwartjes (1932 – 2021) herdacht met een 
seminar bij het sportcentrum van Appie El Hatri 
in Eindhoven. Helaas was Wim van de Leur 
wegens ziekte verhinderd, maar de Iken-
redacteur was wel present. In de stijl van Rob 
verzorgde Gertjan Martens die middag een 
Kihon-training met de Bo. Na afloop van het 
seminar vertelde Gertjan (geboren op 3 maart 
1957) aan de geschokte Iken-redacteur dat hij 
ernstig ziek was en niet lang meer zou leven. 
Afgelopen vrijdag (26 september 2025) 
overleed hij. We zullen Gertjan blijven 
herinneren als een zeer getallenteerde 
karateka en kobujutsuka. 

 
COLOFON 

De Iken is de digitale kwartaalnieuwsbrief over zowel Ryukyu Kobujutsu als Shin Hanbo Jutsu zoals 
beoefend binnen de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten 
(NFK). De Iken is een initiatief van Wim van de Leur, Shihan. De hoofdredacteur van de Iken is 
Johan Oldenkamp. Kijk voor meer informatie op de volgende websites: 

https://Ryukyu-Kobujutsu.org 
https://ShinHanboJutsu.org 
https://FederatieKrijgskunsten.nl 

Om contact op te nemen met de redactie stuur je een bericht naar : info@ShinHanboJutsu.org 
 


